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Weekblad voor de Fendert en omstreken

Reünie Kieviten Korfbal
Op zaterdag 30 mei wordt voor 
iedereen die ooit bij De Kieviten heeft 
gekorfbald een reünie georganiseerd. 
Net als in 2019, want dat bleek een 
schot in de spreekwoordelijke roos te 
zijn.

Zo’n 53 jaar werd er naar hartenlust 
gekorfbald in Fijnaart en omstreken. In 
de winterperiode in een zaal en in het 
voor- en najaar op het veld. In 2001, nu 
vijfentwintig jaar geleden, was er geen 
ontkomen meer aan. Helaas viel toen 
het doek: er waren te weinig Kieviten om 
door te kunnen gaan. Een deel van de 
leden stopte met korfballen, een ander 
deel sloot zich aan bij verenigingen in de 
buurt, zoals Vios in Willemstad en DSO in 
Klundert. Er werd wel een heel belangrijke 
afspraak gemaakt: laten we elkaar vooral 
niet uit het oog verliezen.

Tijdens die ruim halve eeuw ballen in, op, 
tegen en naast de korf zijn honderden 
jongens, meiden, dames en heren uit 
Fijnaart, Heijningen en omgeving lid 
geweest van De Kieviten. In al die jaren, 
met zowel hoogte- als dieptepunten, was 
er eigenlijk altijd vooral veel lol. Zowel 
binnen als buiten de lijnen. En regelmatig 
ook tot in de late uurtjes.

Peter Leijten, een van de organisatoren 
van de vorige reünie, werd eind vorig 
jaar ietwat ongeduldig en lanceerde 
een noodkreet: “Hela, waar blijft de 
volgende?” Peter, als sportman geen 
buitengewoon opvallende verschijning, 
maar daarentegen zeer begenadigd 
in het debat, raakte daarmee een 
gevoelige snaar bij Angelique Nijhoff, Bart 

Goudriaan en Albert Bienefelt. Zij namen 
vervolgens de moeite om de toegeworpen 
handschoen op te pakken. Ze kwamen 
een paar keer bij elkaar voor overleg, 
zetten wat lijntjes uit en namen een 
verstandig besluit: “Voor de zomer komt 
er weer een reünie.” Het draaiboek werd 
opgevraagd, er werd een datum geprikt 
en de deelnemers van de vorige keer 
werden aangeschreven.

Maar nog lang niet alle oud-leden 
van De Kieviten Korfbal zijn bereikt. 
Daarom een belangrijke oproep in deze 
Fijnaart Lokaal: “Ken of ben je een oud-
Kievitenkorfballer? En vind je het leuk om 
oude clubgenoten te ontmoeten? Kom 
dan op zaterdag 30 mei naar de reünie 
van Kieviten Korfbal! En daarnaast: toeter 

het nieuws over de reünie overal rond. 
Want hoe meer zielen…”

De reünie in het oude clubhuis (nu Het 
Onderdak) op zaterdag 30 mei is een 
prachtige kans om nostalgie te beleven, 
oude herinneringen op te halen en 
nieuwe herinneringen te maken. De 
inloop is vanaf 15.30 uur en voor een 
barbecue en drankjes wordt gezorgd. 

Om te weten wat er besteld en geregeld 
moet worden, is het belangrijk om het 
aantal deelnemers te weten. Daarom is 
aanmelden noodzakelijk. Dat kan door 
uiterlijk zaterdag 16 mei een mail te 
sturen naar kievitenkorfbal@gmail.com.

Albert Bienefelt

Foto’s: Angelique Nijhoff en Bart Goudriaan



2Ter intro
De kracht van gewoon doen

Vrijdag, vlak voor Koningsdag, mocht 
ik aanwezig zijn bij de uitreiking van 
de lintjes aan twee inwoners van 
Fijnaart. Een moment dat ieder jaar 
bijzonder blijft. De spanning vooraf, 
de verrassing en vooral de gezichten 
wanneer het besef indaalt dat het écht 
om hen gaat… dat zijn momenten die 
je bijblijven. Het is oprecht mooi om te 
zien hoeveel waardering er schuilt in 
zo’n onderscheiding.

Want een lintje krijg je niet zomaar. 
Daar gaat jarenlange inzet aan vooraf. 
Vaak in stilte, zonder op de voorgrond 
te treden. Ook dit jaar werden twee 
mensen onderscheiden die zich al 
lange tijd vrijwillig inzetten, werk dat 
we in het dorp niet direct zien, maar 
dat wel van onschatbare waarde is. 
Het zette me aan het denken. Zelf kom 
ik uit een gezin waar vrijwilligerswerk 

heel normaal was. Mijn moeder was 
boerin, maar daarnaast ook intensieve 
vrijwilliger op allerlei gebied en heel 
betrokken bij het dorpsleven. Zo 
was ze jarenlang voorzitter van het 
Oranjecomité in Klundert. Ik kan me 
nog goed herinneren dat ze soms vaker 
op het gemeentehuis zat dan thuis. Als 
er dan iemand belde, zeiden wij als 
kinderen wel eens voor de grap: “Nee 
hoor, die woont hier niet meer, die 
woont op het stadhuis.” Mijn moeder 
kon daar niet om lachen. Wij lagen er 
nog steeds dubbel om en mijn vader 
stiekem ook.

Toch zat daar geen grap achter. Bij 
ons thuis werd het vanzelfsprekend 
gevonden dat je iets doet voor een 
ander. Het maakte niet uit wat, als je 
maar bijdroeg. Die mentaliteit komt 
ergens vandaan. Mijn moeder groeide 
op in de Wieringermeerpolder in een 
tijd waarin er nog weinig was. Het was 
de opbouw na de oorlog. Daar bouwde 
men samen met buren en het hele 
dorp aan een nieuwe gemeenschap. 

Niet alleen door te werken, maar juist 
ook door zich in te zetten voor de 
leefbaarheid. Dat schept een band, een 
gevoel van saamhorigheid.
Diezelfde houding heb ik meegekregen. 
En eerlijk is eerlijk: het kost vaak minder 
moeite dan je denkt. Sterker nog, je 
krijgt er veel voor terug. Een gevoel van 
verbondenheid, waardering en het idee 
dat je samen iets neerzet.

Daarom een oproep. In Fijnaart zijn er 
genoeg verenigingen en organisaties 
die staan te springen om hulp. Denk 
aan het Oranjecomité, de Heemkundige 
kring, Fijnaart Lokaal, Surplus, de 
Evenementenstichting of de Brandweer. 
Allemaal zoeken ze mensen die, net als 
jij en ik, een steentje willen bijdragen.
Want als we willen dat Fijnaart een 
fijne plek blijft om te verblijven, dan 
zullen we het samen moeten doen. En 
hoe meer handen, hoe lichter het werk. 
Misschien is dit wel het moment om in 
beweging te komen.

Marjan de Haas
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Colofon
Fijnaart Lokaal is een uitgave 
van Stichting Fijnaart Lokaal

Bedrijvenweg 3
4793 SK  Fijnaart
Telefoon: 0168 46 32 33
E-mail: info@fijnaartlokaal.nl
Internet: www.fijnaartlokaal.nl

Bankrekeningnummer
NL41 RBRB 883 695 7897
KvK-nummer
87979691

Vrijwilligers
Jan Willem van Bodegom
Daphne Haverkamp 
Angela Versluys 
Dennis Palache
Leon en Marjan de Haas
Yorick Zandee
Susanne Slager 
Albert Bienefelt 
Dennis van Dongen 
Sjerp Vormeer
Caroline Peeters
Daniëlle Deijkers
Jan Tolenaars
Merel Vermunt

Druk
Janssen/pers - Gennep

Aanleveren advertenties:
Advertentie@fijnaartlokaal.nl
voor: vrijdag 12:00

Redactie@fijnaartlokaal.nl 
Redactionele berichten
voor: vrijdag 18:00
Weekendverslagen
voor: zondag 17:00

Fijnaart Lokaal wordt elke week 
op dinsdag/woensdag huis 
aan huis bezorgd in de kernen 
Fijnaart, Heijningen, Oudemolen 
en Zwingelspaan.

Ook zijn er afhaalpunten:
Drogedijk  7A  
Zwingelspaansedijk 34 
Appelaarseweg 43

Stichting Fijnaart Lokaal behoudt zich ten 

aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel 

het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 

sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht

Agenda
13 en 14 mei 2026 
Circus Unboxed, 16.00 uur, 
Roks Streekwinkel

23 en 24 mei 2026
Graanpop, 
Evenemententerrein

30 mei 2026 
Foute Muziek Bingo, 20.00 
uur, Fendertse Hoeve

31 mei 2026
Vrijwilligersmiddag vv de 
Fendert, 16.00 - 21.00 uur, 
Sportpark

12 juni 2026 
Karaoke Night, 20.30 uur, de 
Parel

13 juni 2026 
Fendert Cup 2026

Cultuurprijs Moerdijk op 
zoek naar genomineerden
De Cultuurprijs Moerdijk 
wordt ook dit jaar weer 
uitgereikt. De prijs is 
bestemd voor een persoon 
of organisatie die binnen 
de gemeente Moerdijk een 
bijzondere bijdrage heeft 
geleverd aan cultuur in de 
breedste zin van het woord. 
Soms wordt de Cultuurprijs 
ook toegekend als 
aanmoediging om verdere 
ontwikkeling te stimuleren.

Vorig jaar werd de Cultuurprijs 
Moerdijk weer uitgereikt 
en was Ebo Roek van 
Heemkundekring Willem van 
Strijen uit Zevenbergen de 
gelukkige. Dit jaar wordt de 
prijs opnieuw toegekend. De 
feestelijke uitreiking vindt in 
het najaar plaats. De datum en 
de locatie moeten nog worden 
bepaald.

Kandidaten
In de zoektocht naar een 
waardige winnaar van de 
prestigieuze prijs roept 
Stichting Cultuur Moerdijk 
iedereen op om kandidaten 
voor te dragen. 

Tot 1 juli kunnen tips 
worden doorgegeven door 
een e-mail te sturen naar 
cultuurprijs@cultuurmoerdijk.
nl. Tegelijkertijd zoekt de jury 
ook zelf actief naar potentiële 
genomineerden. 

De kandidaten kunnen 
variëren van kunstenaars 
en culturele instellingen tot 
vrijwilligersorganisaties en 
creatieve initiatieven.

Samen
Ook dit jaar heeft de 
Cultuurprijs Moerdijk een 
thema. De jury is vooral op 
zoek naar kandidaten die 
op de een of andere manier 
‘samen’ tot uiting brengen 
of hebben gebracht. Hierbij 
kan het gaan over het actief 

samenwerken met andere 
personen of organisaties, 
maar ook over samen als 
onderwerp of inspiratiebron.

Jury
De jury, bestaande uit 
vijf leden met een grote 
betrokkenheid bij cultuur 
in de gemeente Moerdijk, 
selecteert uiteindelijk vier 
genomineerden. 

Tijdens de uitreiking wordt 
de uiteindelijke winnaar 
bekendgemaakt. Deze 
ontvangt naast een oorkonde 
ook een geldbedrag. De 
overige drie genomineerden 
krijgen eveneens een 
financiële waardering voor 
hun inspanningen.

Hoofdsponsor
De Cultuurprijs Moerdijk kan 
uitgereikt worden dankzij 
sponsoring. Voor de komende 
jaren zijn we op zoek naar 
een nieuwe hoofdsponsor. 
Heeft u tips voor sponsoren, 
kandidaten of nieuwe leden 
voor de werkgroep of jury? 
Geef deze dan door via 
cultuurprijs@cultuurmoerdijk.
nl

Cultuurprijs Moerdijk

De vier genomineerden voor de cultuurprijs van vorig jaar met 
helemaal rechts winnaar Ebo Roek.
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Scheepsbouw
Nieuw of renovatie:
Interieur, meubels op maat, 
teakdek, lijsten maken

Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart 
Tel: 0168-462489 / 06-23752805
Email: info@berghoutonderhoudgroep.nl 
Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

DOK kappers  
voorstraat 44
willemstad
dokkappers.nl

0168 47 26 19

OPENINGSTIJDEN :

ma
 

08:30
 
-
 
19:00 uur

di / wo
 

08:30
 
-
 
17:30 uur

do
 

08:30
 
-
 
20:00 uur

za 08:00 - 15:00 uur
vr 08:30 - 19:00 uur

markvliet.nl

Fijnaart
(0168) 463 550

Oudenbosch
(0165) 314 350

Roosendaal
(0165) 566 919

MarkVliet. Net iets meer notaris.

Wij leggen
het leven vast

markvliet.nl

Telefoon: 0168 - 75 51 83 - Landpoortstraat 5, Willemstad

BRILLEN, 
CONTACTLENZEN 
& ZONNEBRILLEN
Dinsdag 10:00 - 17:00 uur
Woensdag 10:00 - 17:00 uur

Vrijdag 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag 10:00 - 13:00 uur

Plaats uw advertentie hier!
advertentie@fijnaartlokaal.nl

LokaalFijnaart
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Echtpaar Berghout 60 jaar getrouwd: 
“Achter de geraniums?” Vergeet het maar!
Maandag 27 april was 
het een koninklijke dag 
voor het diamanten 
paar. Piet en Martha 
waren 60 jaar getrouwd. 
Afgelopen woensdag kwam 
burgemeester Moerkerke 
langs om hen te feliciteren 
en herinneringen op te 
halen.

60 jaar getrouwd, maar nog 
altijd zeer energiek: dat werd 
al snel duidelijk tijdens het 
interview. Piet vertelde vol 
trots hoe hij Martha heeft 
leren kennen. Elke zaterdag 
was er een dansavond van de 
Katholieke Kring en Piet wilde 
zich daarvoor opgeven. Hij 
kwam binnen in een zaaltje 
waar voldoende lege stoelen 
stonden, maar daar koos hij 
niet voor. Zijn oog viel direct 
op Martha en hij voelde 
meteen vlinders in zijn buik. 
Hij vroeg of hij naast haar 
mocht zitten en zo begon een 
langdurige relatie.

Op 21 november kreeg 
Martha al een mooie gouden 
ring van Piet. Slechts zes 
maanden later trouwden zij 
voor de Nederlandse wet, op 
27 april 1966. Burgemeester 
Moerkerke vroeg gekscherend 
of dit biologisch gezien 
noodzakelijk was, maar bij het 
narekenen van de leeftijden 
van de kinderen bleek dat niet 
het geval te zijn. Drie maanden 
later trouwden zij ook voor 
de Rooms-Katholieke kerk in 
Rotterdam, in augustus 1966. 
Toen werd er tevens een feest 
gehouden.

Onder het motto “uit de 
put gekocht” kochten zij 
een nieuwbouwwoning in 
Ridderkerk, die in juni 1967 
werd opgeleverd. Ondertussen 
groeide het gezin met twee 
dochters: Danielle Berghout 
en Birgitta Haesakkers-
Berghout, en later drie 
kleinkinderen.

Martha en Piet richtten 
een eigen zaak op in de 
Rotterdamse wijk Feijenoord: 
een boekhandel met 
tabaksverkoop, waar klanten 
ook terechtkonden voor 
pasfoto’s. Piet vertelde trots 
dat er maar liefst zeventig 
verschillende kranten 
werden verkocht. Met vier 
medewerkers werd er hard 
gewerkt in de winkel, waar de 
hele wijk graag kwam.
Daarnaast mocht Piet 
regelmatig optreden met 
Gerard Cox. Zo werd het 
televisieprogramma Toen 
Was Geluk Heel Gewoon aan 
de overkant van de winkel 
opgenomen.

Na jaren hard werken en 
helaas ook een overval op 
de winkel, besloten Piet 
en Martha het rustiger 
aan te gaan doen. Hun 
ondernemerschap werd 
beloond met een vervroegd 
pensioen. Het gezin ging op 
zoek naar een woning in een 
rustige omgeving. Piet kende 
de omgeving van Roosendaal 
al goed, omdat hij daar vaak 

op vakantie ging.
Na enig zoeken vonden zij 
een mooie woning aan de 
Eerste Kruisweg. Het huis 
bestond uit twee woondelen, 
waardoor dochter Birgitta 
mede-eigenaar kon worden 
en dicht bij haar ouders kon 
wonen. Piet gaf aan nooit 
spijt te hebben gehad van 
de verhuizing. Zowel hij als 
Martha voelde zich vanaf het 
begin thuis in Fijnaart.

Piet kende het kaartspel 
bridge door en door en 
richtte samen met Martha 
de 55+ Bridgeclub op in De 
Witte Roos. Inmiddels is de 
bridgeclub verhuisd naar De 
Graanbeurs. Piet heeft in de 
loop der jaren veel mensen 
leren bridgen en de club 
telt tegenwoordig ongeveer 
zeventig leden. De leiding is 
inmiddels overgedragen aan 
Frans Berghout. Martha grapte 
dat de meeste bridgers de 
leeftijd van 55 jaar inmiddels 
ruimschoots zijn gepasseerd.
Piet is niet alleen een actieve 
bridger, maar ook koster in 
de Rooms-Katholieke kerk 

van Fijnaart, waar hij tevens 
het kerkhof onderhoudt. 
Daarnaast hebben Piet en 
Martha een grote tuin en 
moestuin achter hun woning, 
die zij dagelijks samen 
verzorgen.

Dochter Birgitta is eigenaresse 
van ‘t Pannetje, waar dagelijks 
maaltijden worden bereid 
voor vele klanten. Piet en 
Martha fungeren daarbij als 
“proefkonijnen” en helpen 
af en toe mee met hand- en 
spandiensten.
Kortom: het begrip “achter 
de geraniums zitten” is aan 
dit energieke echtpaar niet 
besteed. Burgemeester 
Moerkerke benadrukte dat 
Piet en Martha er fit uitzien 
en zich dagelijks actief 
inzetten. Vervolgens haalde 
hij zijn koffertje tevoorschijn, 
waarin de bekende 
burgemeestersketting werd 
vervoerd. Hij hing de ketting 
om zijn hals en poseerde 
voor de camera van Caroline 
Peeters.

Dennis van Dongen

Foto: Caroline Peeters
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Wat nou… ‘Duitschen bloed’ en 
‘Koning van Hispanje altijd geëerd’?

Hoe een geuzenlied een nationaal volkslied wordt

Bij speciale gelegenheden 
en sportevenementen 
klinkt het Wilhelmus. Het 
emotioneert sportmensen 
die met veel moeite een 
gouden medaille winnen 
en ook mensen met een 
trots gevoel over ons land. 
De meer kritische mensen 
denken “Wat moet ik met 
Duitsen Bloed” en “de 
Koning van Hispanje?”

Ongeveer in het jaar 1573 
(Haarlems Beleg) is ‘Het 
Wilhelmus’ ontstaan. De 
Nederlanden zijn een 
onderdeel van het grote 
Spaanse wereldrijk, waar de 
zon nooit ondergaat. Philips 
II gaat terug naar Spanje en 
stelt Margaretha van Parma, 
zijn bastaardzus, aan als 
landvoogdes.

Philips II, overtuigd katholiek, 
heeft als lijfspreuk: “Eén vorst, 
één rijk, één geloof.” Iedereen 
in zijn rijk moet katholiek zijn. 
Maar er zijn veel mensen die 
allerlei misstanden in de kerk 
zien. Zij tekenen protest aan 
(vandaar Prostestanten), niet 
zozeer om een eigen kerk te 
stichten, maar om de Kerk te 
hervormen. Philips ziet deze 
mensen echter als ‘ketters’ die 
een eigen kerk willen. Philips 
wil dat er hard tegen hen 
wordt opgetreden.

1566: hongersnood in de 
Nederlanden. De Kerk doet 
niets om de mensen te helpen. 
De mensen dringen woedend 
de kerken binnen en slaan 
beelden van heiligen kapot, 
trekken hen van hun sokkels 
en verbranden of beschadigen 
schilderijen: de beeldenstorm. 
Philips II is des duivels en 
stuurt de IJzeren hertog van 
Alva naar de Nederlanden.
Willem van Oranje, geboren 
op de Dillenburg in Duitsland, 

heeft van zijn neef René van 
Chalon het prinsdom Oranje 
geërfd, vlucht naar Duitsland. 
De graven Egmont en Horne 
worden onthoofd. De Opstand, 
of ook ‘De Tachtigjarige 
oorlog’ is begonnen.

Onder een groep boeven en 
schelmen (geuzen) gaat een 
protestlied rond, dat we nu 
kennen als voorloper van het 
Wilhelmus. Lang denkt men 
dat Marnix van Sint Aldegonde 
(raadgever van Willem 
van Oranje) de schrijver is. 
Tegenwoordig hoor je ook de 
naam Petrus Datheen. Een 
omstreden prediker, die bij 
het beleg van Chartres door 
de Hugenoten was en daar de 
melodie hoorde van een Frans 
liedje: “O la folle entreprise du 
Prince du Condé.”

Willem van Oranje wordt 
steeds meer de leider van 
de Opstand. Het Wilhelmus 
suggereert dat hij het lied 
zelf zingt. Willem is in een 
soort tweestrijd: hij wil de 
Spaanse koning dienen, maar 
hij wil ook God dienen en de 
Nederlanders voorgaan in 
de strijd tegen de tirannie. 
Opvallend is de link met 
de Bijbelse koning David in 
couplet 8.

Het Wilhelmus telt 15 
coupletten: elke eerste letter 
van een couplet achter elkaar 
gezet vormt de naam WILLEM 
VAN NASSOV. De V is eigenlijk 
een U en de coupletten 12 en 
13 beginnen met een Z. Dit 
heet een acrostigon. Tijdens 
officiële bijeenkomsten wordt 
naast couplet 1 het meer 
religieuze couplet 6 gezongen.
Begin 19e eeuw vindt men 
het Wilhelmus nog niet 
geschikt als nationaal 
volkslied. De Fransen zijn 
verjaagd. Het Wilhelmus is 

te veel een partijlied voor de 
Oranjegezinden en te veel 
protestants voor de Zuidelijke 
Nederlanden. Er wordt een 
prijsvraag uitgeschreven voor 
een volkslied. Dichter Hendrik 
Tollens en componist Johann 
Wilms zijn de winnaars 
en strijken 500 gulden als 
beloning op. 

Het lied krijgt weinig voet 
aan de grond, mede door de 
zin “Wien Neerlandsch bloed 
door d’aderen stroomt, Van 
vreemde smetten vrij” die als 
racistisch wordt gezien.
Wilhelmina wordt op 6 
september 1898 in de 
Amsterdamse Nieuwe Kerk 
ingehuldigd als Koningin der 
Nederlanden. Zij laat een 
uitvoering van het Wilhelmus 
spelen en niet het officiële 
volkslied. 

Het klinkt inmiddels minder 
als een dansachtig lied wat 
het was, maar meer als een 
statig kerkgezang passend bij 
de smaak van de 19e eeuw.
Er heerst grote verwarring 
in het buitenland over ons 
volkslied: er is een onofficieel 
volkslied en niet langer 

geaccepteerd volkslied. De 
ministerraad hakt op 10 mei 
1932 de knoop door in deze 
‘futiele quaestie” en maakt 
het Wilhelmus officieel het 
Nederlands Volkslied.

Voordat iedereen dit 
aanvaardt is er de Tweede 
Wereldoorlog. In deze periode 
van onderdrukking zoekt men 
naar symbolen van eenheid. 
De geheime boodschappen 
van Koningin Wilhelmina 
vanuit Engeland worden 
steeds afgesloten met het 
Wilhelmus. 

Vaderlandslievende mensen 
die eerder het Wilhelmus 
verfoeiden, omarmen het nu.

Zo komt het dat bij 
speciale gelegenheden 
en sportevenementen het 
Wilhelmus klinkt en mensen 
op de een of andere manier 
ontroert.           

Sjerp Vormeer
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Bazaar en Rommelmarkt voor het Goede Doel

Lollyspel, altijd een verrassing of je prijs hebt. Cfoto

Wat een bruisende dag hadden we deze 
Koningsdag rondom de dorpskerk én 
in de Vijverhof. Het was een dag waar 
we met veel plezier op terugkijken. Een 
jaarlijkse traditie die we voor de 48e 
keer mochten houden.

Door de vele bezoekers en vrijwilligers 
ontstond er een gezellige sfeer. Boeken, 
planten, 2e-kansspullen. Er was van 
alles te koop. Overheerlijke wafels mét 
versiering, huisgemaakte Indonesische 
Lumpia’s. heerlijke friet met snacks, 
koffie/fris met lekkers in De Vijverhof. In de 
middag heeft het rad Non-stop gedraaid, 
waarbij de deelnemers met hele mooie én 
lekker prijzen naar huis gingen. 

Verder waren er voor de kinderen 
spelletjes, zoals het inmiddels 
welbekende Lollyspel én enveloppenspel. 
Ook werd er fanatiek meegedaan met het 

sjoelen. Alles bij elkaar leverde het een 
heel erg mooi bedrag op.

Het nettobedrag is € 10.900,-. Fantastisch!
Dit komt zeker ook doordat we bijna alle 
prijzen van die dag in natura of in geld 
gekregen hebben van gulle sponsors. 
Allen, heel erg bedankt!

De helft van dit bedrag gaat naar De 
Hoeve en Kindervallei , van het Ronald Mc 
Donald Kinderfonds. De andere helft gaat 
naar het onderhoud van de kerktoren en 
het uurwerk.

De prijswinnaars van de grote verloting 
zijn inmiddels gebeld. De prijzen zijn 
opgehaald of thuisgebracht. De volgende 
lotnummers vielen in de prijzen:

•	 1664
•	 535

•	 1206
•	 466
•	 141
•	 982
•	 994
•	 985

Bij het sjoelen was de 1e prijs bij de 
kinderen voor Jari Roks. En het zit 
blijkbaar in de familie, ook zijn opa had de 
1e prijs.

Iedereen bedankt die op haar of zijn 
manier van tevoren of op de dag geholpen 
heeft om van deze dag een feestdag te 
maken. We hebben met elkaar genoten 
van Koningsdag en het werd een succes! 
Ieders bijdrage van klein tot groot, wij 
waarderen het zeer.

PKN Fijnaart
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Bent u 55 jaar of ouder en heeft u belang-
stelling voor het werk van Jan Steen?

Museumbus gaat weer op pad

De Museumbus rijdt op 
vrijdag 5 juni naar de 
Lakenhal in Leiden. Daar 
is van 2 april tot en met 
23 augustus 2026 de 
tentoonstelling ‘Thuis bij 
Jan Steen – 400 jaar leven in 
de brouwerij.

In 2026 is het precies 400 
jaar geleden dat Jan Steen in 
Leiden werd geboren. Treed 
binnen in het persoonlijke 
leven van een van de 
belangrijkste Nederlandse 
schilders uit de zeventiende 
eeuw. In deze tentoonstelling 
ontdek je hoe zijn kinderen, 
echtgenotes, vrienden en 
kroeg niet alleen zijn omgeving 

vormden, maar ook zijn 
grootste inspiratiebron. Aan 
de hand van topstukken 
uit onder andere het 
Rijksmuseum, Mauritshuis en 
de eigen collectie maak je een 
ontdekkingsreis door Steens 
wereld vol humor, chaos en 
verstopte boodschappen.

Na bezichtiging van de 
tentoonstelling kunt u op 
loopafstand nog een ander 
museum in de omgeving 
bezoeken (bijvoorbeeld Hortus 
Botanicus). Ook is er ruim 
voldoende horecagelegenheid 
voor een lekkere lunch.

Vertrektijden bus: 08.45 uur 

vanuit Fijnaart, 08.55 uur 
vanaf Helwijk en om 09.00 uur 
vanaf de bushalte Steenpad 
Willemstad. Rond 18:00 uur 
wordt de bus weer terug 
verwacht.

Kosten: € 25 per persoon (dit 
is inclusief busvervoer per 
luxe touringcar, koffiestop met 
appelflap). Toegang tot het 
museum kost € 16,00 (gratis 
met museumkaart en/of 
vriendenloterij VIP kaart). 

Lunchen kan op eigen 
gelegenheid en eigen kosten.
U kunt zich voor deze 
museumbus aanmelden via 
het strookje of door een email 

te sturen naar seniorenraad.
willemstad1@gmail.com 
of door het invullen van 
het contactformulier op de 
website. 

Geef daarbij duidelijk aan 
welke personen u aanmeldt 
en wat uw opstapplaats 
is. Na bevestiging van uw 
deelname krijgt u informatie 
over de wijze van betalen. Het 
reisje gaat door bij minimaal 
40 deelnemers. VOL=VOL 
dus wacht niet te lang met 
aanmelden.

Annelies Schreuder

Wie verdient volgens u een lintje?

Kent u iemand in onze gemeente die een koninklijke 
onderscheiding verdient? Iemand die zich al lang vrijwillig 
én op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? 
Dan kunt u hem of haar nu al voordragen. Misschien wordt 
hij of zij dan volgend jaar tijdens Lintjesregen verrast!
Kijk op www.lintjes.nl voor alle informatie en het 
aanvraagformulier. Vragen? Neem dan contact op met 
Julia Folmer (medewerker Kabinetszaken bij de gemeente 
Moerdijk). Telefoon: 14 0168. Email: julia.folmer@moerdijk.
nl

Donderdagmiddag bridge 55+ 30 April

1. Toon Reijders en Rinus Wagemakers 		                  68,33%
2. Kees de Jingh en Jan Niewenhuizen 		                  53,33%
3. Martha en Piet berghout 			                   52,92%
4. Veronica v Niewenhuizen en Anton Bom 	                 51,67%
5. Toos Meyer en Tini Verhagen 			                   49,17%

Fijnaart in Beeld

Zonsondergang en het Fendertse Tulpenveld
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Het hoekje van de natuurliefhebber
Aflevering 207

Wit Waterhoentje
In januari 2023 kreeg ik een foto te zien 
gemaakt door Chris van Rijswijk van 
een sneeuwwit waterhoentje. Met de 
nodige informatie erbij waar we het 
meeste kans zouden hebben om het 
witte waterhoentje te zien.  Ik zeg wel 
kans want de enige garantie in de natuur 
is, dat er geen garantie is. De plannen 
werden gesmeed en we zijn er naartoe 
geweest op 18 Januari, was hier ook 
vlakbij in Dordrecht. 

We vonden het witte waterhoentje  niet 
meteen, Maar we hadden koffie en onze 
boterhammen mee en vooral veel tijd. 
Want als je geen tijd hebt, dan heb je ook 
geen geduld! En als je nu één ding nodig 
hebt bij het fotograferen van vogels in 
de natuur is het “Geduld”. Meestal zoek 
ik naar fotografen en vogelspotters want 
die vallen beter op met hun grote lenzen 
en telescopen. Maar er was gewoon 
niemand te zien. Dus ik en Netty het hele 
gebied afgespeurd met de verrekijker, 
een wit waterhoen kan toch niet zo 
moeilijk zijn om te vinden met die witte 
kleur en zo klein is een waterhoen toch 
ook weer niet. Het was toch weer eens 
Netty die het witte wonder in het vizier 
kreeg, we maken er altijd een wedstrijdje 
van om de te fotograferen vogel, vlinder, 
kever, vos of wat dan ook het eerst te 
zien. We hebben beiden een goede 
verrekijker maar het is bijna altijd Netty 
die het zoek wedstrijdje wint. Opeens 
zei ze! wauw wat een prachtig wit 
waterhoentje maar het is geen albino, 

want het heeft zwarte ogen. 

Nogal een vogelkenner hé. Het 
waterhoentje paradeerde langs de 
waterkant als een ballerina op de hoge 
gele pootjes. Een gewoon gekleurd 
waterhoentje is ook heel mooi hoor, 
maar zo een sneeuwwit tart alle 
verbeelding. Wit met zwarte ogen een 
volledig leucistisch mutatie. Het was 
een koud kunstje om het niet schuwe 
spierwitte waterhoentje te fotograferen. 
Was wel een kippenvel moment zo een 
prachtig smetteloos wit waterhoentje 
en absoluut niet bang voor ons. Ik had al 

meteen 500 foto’s, van dit witte wonder 
van de natuur, met de rode snavel 
en gele snavel punt en de gele poten 
maakten het witte waterhoentje tot een 
echte beauty. 

De foto heb ik gemaakt in Dordrecht 
op 18 januari 2023, met een Canon 5 D 
Mark IV, Canon lens 600 mm, diafragma 
5. ISO 500, Sluitertijd 1/1600, Witbalans 
handmatig op “Bewolkt” en de foto is 
gemaakt in JPEG. 

Alois

H. Jacobus de Meerdere
Molenstraat 26 Fijnaart
T. 0168-462345, 0168-323218
E. pkwest@
immanuelparochie.eu

Zondag 10 mei 2026
Eucharisatieviering, 09.30 
uur, Voorgangers: M. Prasing 
en P. Mergaerts

De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart
E. Info@pknfijnaart.nl
T. 06-22393939, 06-48421296

Zondag 10 mei 2026 
Kerkdienst, 10.00 uur, 
Jeugd- en gezinsdienst 
en doopdagviering, Ds. C. 
Zonnenberg uit Rotterdam 
Charlois
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Met maar liefst 15 jeugdleden 
aan de waterkant zat de 
sfeer er goed in. Er werd 
meerdere keren Zeelt gespot, 
maar ze werkten niet echt 
mee… Gelukkig hadden 
onze vrijwilligers de nodige 
spierballen én een flinke 
dosis geduld, waardoor er 
uiteindelijk toch 2 prachtige 
Zeelten gevangen werden van 
maar liefst 51 cm en 48 cm!
 
Tussendoor werd er natuurlijk 
ook goed gezorgd voor 
de innerlijke mens: een 
lekker appeltje van Roks 
streekwinkel, koekjes, lolly’s 
en een flesje water maakten de 
dag compleet. De winnaar van 
de dag: Thom Kanters met een 
indrukwekkende Zeelt van 51 
cm! Hij ging naar huis met een 
telescopische werphengel met 
molen van Topshopper.
Veel plezier ermee en hopelijk 
levert het nog veel mooie 
vangsten op! 

 

Het jeugdbestuur wil 
iedereen bedanken die mee 
heeft gedaan of gezellig is 
komen kijken. Een extra 
groot dankjewel aan onze 
vrijwilligers – jullie staan 
er elke week weer om jullie 
kennis en kunde over te 
dragen en te helpen. Zonder 
jullie was dit niet mogelijk 
geweest! Op naar het 
Zomerkampioenschap! 

‘t Schietertje Fijnaart

Wat een mooie laatste voorjaarswedstrijd 
hebben we gehad!

 Daguitslag 2e de Winkle Picker wedstrijd senioren HSV ‘t 
Schietertje

nr	 Naam		         Vak	                 Gewicht               Punten
1	 Fred Kwist	           1	                   15100	  	 50
2	 Peter Tak	           2	                   13900	  	 50
3	 Pedro Verstraten          1	                    12600	  	 49
4	 Kees Verstraten	           2	                    7000	  	 49
5	 Wil Nuiten	           2	                    6550	  	 48
6	 Peter Leest	           1	                    6150	  	 48
7	 Adrie Roks	           2	                    6175	  	 47
8	 Marien van Helden      1	                    5025	  	 47
9	 Koos Tak	            2	                    5250	  	 46
10	 Martin Kannekens       1	                    4875		  46
11	 Jan Noordijk	            1	                    4625	  	 45
12	 Rinus Jansen	            2	                     3275	  	 45
13	 John Jongmans	           1	                    4150	  	 44
14	 Reinier Reinders	           2	                    2575	  	 44
15	 Rien Nuiten	            1	                    3900	  	 43
16	 Gerard Meeuwisse        2	                    1950	  	 43
17	 Toon van Est	            1	                    0	  	 25
18	 Leen Hartvelt	            2	                    0	  	 25
19	 Ad Broos	            2	                    0	  	 25
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POLLEKE EN PELLEKE: VREEMD LICHTJE 
IN DE TUIN VAN GERTJE (3)
Door Piet Hendrikx

In de tuin van Gertje, een 
manneke in de buurt van 
Polleke en Pelleke, is een 
vliegende schotel geland. 
Gertje heeft de schotel niet 
gezien, maar hun poes wel. Die 
werd door een stroomstoot 
weggejaagd door het ventje uit 
die schotel. Maar het ventje is 
gewond en verdwijnt weer.
De poes waarschuwt Polleke 
en Pelleke, want die wonen 
vlakbij Gertjes huis en zij 
kunnen met dieren praten 
hè, en de kabouters vinden 
het ventje in de donkerte 
in het bos, ze nemen hem 
mee naar Marie en die 
verbindt zijn beentje. Het 
ventje is blij en roept: 
“BZZZZZBZZZZZRRRRRT!”. Dan 
gaat in zijn vliegende schotel 
door een klepje en het stijgt 

op, nu zien ze de lampjes 
wel hoor, zo dichtbij en in de 
donkerte.
“Hij heeft wel een moeilijke 
naam hè”, zegt reus Jan 
lachend. Terwijl ze het 
ventje allemaal uitzwaaien. 
Het schoteltje maakt een 
wiebelende beweging en 
verdwijnt.

“Ja Jan we noemen hem maar 
‘BRRT’”, zegt Polleke. “Dat is 
een verkorte naam, want de 
zijne is erg lang.” Toen het 
vliegende schoteltje weg was 
zei Pelleke: “Polleke we gaan 
eens bij de poes van Gertje 
kijken en vertellen wat we 

gezien hebben.”
“Ja maar niet te laat hoor, het 
is al avond en Gertje moet naar 
bed”, zegt Marie.
Dus even later rijden ze op 
Loebas naar het huis van 
Gertje. Daar zien ze de poes en 
die schrikt weer van Loebas de 
hond. “Kalm maar poes”, zegt 
Polleke. “Loebas blijft hier bij 
de poort.”

“Hé ik zie Gertje!”, roept 
Pelleke en hij klimt op de 
vensterbank en tikt op de 
raam. Gertje kijkt naar buiten 
en lacht. Ja hij kent de 
mannetjes uit de buurt wel 
hoor. Ze horen hem roepen: 
“Mama hier zijn Polleke en 
Pelleke, mag ik even naar 
buiten, dan neem ik mijn 
nieuwe zaklamp mee om te 
laten zien.”
“Goed zo Gertje, maar niet 

te lang hoor, want je moet 
zo naar bed en morgen weer 
naar school.” Even klater komt 
Gertje buiten met zijn zaklamp. 
“Wauw Gertje dat is een felle 
lamp”, zegt Polleke. 
“Ja hè”, zegt Gertje. “Moet je 
kijken hoe ver ik kan schijnen.” 
En hij schijnt in de tuin en ook 
in de lucht. “Kijk zo zie ik de 
vliegtuigen ook met lampen 
in de lucht en de sterren, 
allemaal lichtjes.”
Gertje schijnt steeds op en 
neer met een grote straal 
licht in de lucht. Eén lichtje 
in de lucht lijkt te bewegen 
en ja hoor, daar komt het 
lager en lager. “Niet schrikken 

hoor Gertje, maar dit is een 
vliegende schotel”, zegt 
Pelleke.
“Een vliegende schotel? Die 
bestaan niet zegt papa.” Toch 
komt nu één lichtje naar 
beneden en ze zien dat dat 
meerdere kleine lichtjes zijn. 
Het schoteltje landt in de tuin 
en Gertje staat met grote ogen 
te kijken. De poes ook en hij 
miauwt: “Kijk uit, kijk nou 
uit, anders krijg je stroom”, 
en de poes gaat er vandoor. 
Polleke en Pelleke horen dat 
natuurlijk, maar Gertje niet, 
nee die staat stom met grote 
ogen te kijken wat er gaat 
gebeuren. Het klepje gaat 
open en het kleine mannetje 
met steeloogjes komt weer 
naar buiten. Ze horen: 
“BZZZZZBZZZZZRRRRRT”
“Kijk Gertje”, zegt Pelleke. 
“Daarom is je poes zo bang, 
want dit mannetje beschermt 
zichzelf door een stroomstoot 
en jullie poes heeft stroom 
gekregen toen hij het mannetje 
wilde pakken. Wij hebben dit 
ventje opgezocht vanavond 
in het bos en Marie heeft zijn 
beentje verbonden, want er 
kwam bloed uit, hij is gewond.” 
Maar nu zien ze dat het ventje 
weer kan lopen. Nee het 
ventje huppelt, net of hij heel 
blij is haha. Ze horen weer: 
“BZZZZZBZZZZZRRRRRT!” 

“Wij noemen hem BRRT”, 
zegt Polleke, want zijn 
naam is zo lang, tenminste 
ik denk dat hij zijn naam 
zegt. Maar dan gebeurt er 
iets raars. Het ventje roept: 
“BZZZZZBZZZZZRRRRRT!” en 
danst en klapt zijn handen 
in elkaar. Terwijl hij dat doet 
komt er een soort vuurwerk 
omhoog uit zijn handen. 
Het ventje is zo blij. Hij klapt 
vuurwerk en danst en danst. 
Dan wijst hij op zijn beentje. 
De poes van Gertje miauwt in 
de verte: “Zie je wel, kijk uit 
jullie, allemaal stroom.” Maar 
het ventje stopt en gaat in zijn 
schoteltje en vertrekt weer. Het 
schoteltje gaat weer omhoog 

en gaat hoger en hoger. Gertje 
schijnt nog zwaaiend met 
zijn lampje en het vliegende 
schoteltje gaat op en neer en 
verdwijnt.
“Jeetje Mina”, zegt Gertje. “Dat 
gelooft papa nooit, want hij 
zegt dat vliegende schotels 
niet bestaan.”
Dan horen ze: “Hallo Polleke 
en Pelleke, leuke zaklamp van 
Gertje hè, maar het is tijd hoor, 
morgen moet Gertje weer naar 
school. Hij moet in bad en in 
bed.”

Ja mama van Gertje”, zegt 
Polleke. “Maar wij gaan ook 
weer naar huis, we hebben 
de zaklamp gezien hoor en ze 
knipogen naar Gertje, springen 
op Loebas en roepen: “Dag 
Gertje, met je mooie zaklamp, 
welterusten!”
De kabouters gaan naar huis 
en wanneer later Gertje in 
bed ligt zegt hij tegen mama: 
“Mama ik heb een vliegende 
schotel gezien en er zat een 
ventje in.”
“Zeker Gertje”, zegt mama. 
“Lekker slapen hoor.” Gertje 
denkt; Dat geloven ze toch 
niet.
Maar wij wel hè.
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Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487

www.bakkerijsonneveld.nl 

5 kadetjes wit of bruin GRATIS 
bij besteding van € 9,99 of meer

Verse aardbeienvlaaitjes met  
slagroom per stuk € 1,99
of 4 stuks voor € 6,99

SMULTOPPERS VOOR MOEDERDAGSMULTOPPERS VOOR MOEDERDAG
Geldig van woensdag 6 mei tot en met zaterdag 9 mei

10 slagroomsoesjes € 8,99

Moederdag 
slagroomschnitte voor 

5 personen € 8,99
Bij inlevering van 199 punten is de schnitte gratis

Moederdag chocoladeharten 
melk, wit en puur
250 gram € 6,99

Verse aardbeienschelpen met  
slagroom per stuk € 1,99

of 4 stuks voor € 6,99

NU IN DE AANBIEDING • NU IN DE AANBIEDING • NU IN DE AANBIEDING 

Alle Knorr 
wereldgerechten, 
maaltijdmixen, risotteria’s, 
spaghetteria’s of 
Asia specials

Alle Jumbo’s verse 
pasta’s of pastasauzen

Calvé sauzen
Alle flessen à 250 of 320 ml

Becel
Alle kuipen 225-250 gram

Alle Mora Originals, 
Classics of Crispy Chick’n

2.19 - 3.391.-
-71%

WEEKAANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VANAF 
WO 06 MEI 2026 T/M DI 12 MEI 2026. 

**Bij aanschaf van 2 producten ontvang je 3 extra producten gratis. 
Alle combinaties mogelijk.
Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen.

*Bij aanschaf van 1 product ontvang je 1 extra product gratis. Alle combinaties 
mogelijk. Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen. 

Fijnaart, Kadedijk 120 


