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LokaalFijnaart
Weekblad voor de Fendert en omstreken

Van Bobbejaanland tot ‘Sinterkerst & Nieuw’
Van KPJ Oudemolen zullen de meeste 
Fendertenaren wel gehoord hebben. 
Maar dat er ook een Jeugd-KPJ 
bestaat? Dat is misschien wel het best 
bewaarde geheim van Oudemolen. 
Toch is deze jeugdafdeling inmiddels 
niet meer weg te denken uit Fijnaart. 
Wat acht jaar geleden begon als een 
initiatief om jongeren uit het dorp 
en omgeving samen te brengen, is 
uitgegroeid tot een hechte groep waar 
plezier en gezelligheid voorop staan. 
Femke van Halum, al zes jaar actief 
in het jeugdbestuur, vertelt over de 
activiteiten, de hoogtepunten en de 
‘grote’ KPJ.

Altijd wat te beleven
Het idee is simpel maar waardevol: de 
jeugd samenbrengen en zorgen dat er 
regelmatig iets leuks te doen is. De Jeugd-
KPJ richt zich op jongeren van groep 8 tot 
16 jaar uit Fijnaart en omstreken. Het was 
eerst vanaf 12 jaar, maar dat is veranderd. 
“Soms heb je in groep 8 twaalfjarigen, 
terwijl een vriendje of vriendinnetje nog 
maar elf is. Dan willen ze natuurlijk samen 
komen, dus dat mag gewoon,” legt Femke 
uit. Ongeveer iedere twee maanden staat 
er een activiteit gepland. Dat varieert 
van een gezellig kamp en een sportieve 
zeskamp tot uitjes als karten, lasergamen, 
een escaperoom, klimmen of zwemmen.

 Vaak organiseren ze zelf met Halloween 
een spooktocht of iets dergelijks, maar 
afgelopen jaar stond er een trip naar 
Bobbejaanland in Halloweensfeer 
gepland. Volgens kartrekker Femke 

was dat één van de hoogtepunten van 
afgelopen jaar.  “Je merkt dat sommige 
dingen steeds weer terugkomen, omdat 
de jongeren ze zo leuk vinden. Karten en 
lasergamen zijn echte favorieten,” zegt ze. 
“We gaan ook weleens bowlen, schaatsen 
of naar een gamehal of trampolinepark. 
De uitjes zijn heel gevarieerd.”

‘Sinterkerst & Nieuw’ en een zeskamp
Naast de afwisselende uitstapjes zijn er 
ook vaste momenten in het jaar die niet 
mogen ontbreken. Sinterklaas, Kerst 
en oud en nieuw worden altijd gevierd, 
meestal in een combinatie met elkaar 
(Sinterkerst & Nieuw), vaak met het 
bekende cadeautjesspel en natuurlijk 

lekker eten. “Ook het kamp blijft elk jaar 
een hoogtepunt.” vertelt Femke lachend. 
“Niet zozeer om het slapen, want daar 
komt meestal weinig van terecht, maar 
juist om alles eromheen: samen zijn, 
plezier maken, herinneringen opbouwen.”

Ook wordt er soms samengewerkt 
met andere Jeugd-KPJ’s uit de regio. 
Femke vertelt enthousiast over de 
halloweentocht van jaren terug en dat er 
dit jaar een grote zeskamp op de planning 
staat. “Dat is echt leuk om weer samen te 
doen. Het verbindt de jeugd ook buiten 
Fijnaart, Oudemolen en Heijningen.” 

Lees verder op pagina 3

Bij Jeugd-KPJ Oudemolen kan het allemaal



2Ter intro
Het schooljaar is weer begonnen en 
bij ons thuis lijkt dat verdacht veel 
op een logistiek spelletje Tetris. Drie 
zoons, drie scholen, drie richtingen. De 
jongste naar de basisschool in Fijnaart, 
de middelste naar Oudenbosch en de 
oudste naar Breda voor het HBO. En dan 
is mijn vrouw óók nog juf. Kortom: onze 
schoolbel gaat al om kwart voor zeven.

De ontbijttafel verandert elke ochtend 
in een soort Formule 1-pitstraat. 
Broodtrommels worden gevuld, 

gymtassen kwijtgeraakt, agenda’s 
opengeklapt. En altijd klinkt er iemand 
die roept: “Waar is mijn fietssleutel?!” 
Het antwoord is standaard: niemand 
weet het.

Daarbovenop is er steevast een 
“verrassing”: een toets, een spreekbeurt 
of een compleet werkstuk dat vandaag 
ineens af moet. Heel soms ben ik zelf 
dat kind, maar dan heet het gewoon 
een deadline op het werk (of bij Fijnaart 
Lokaal).Gelukkig is het niet alleen 
chaos. Het dorp bruist weer: fietsen 
slingeren richting school, ouders 

zuchten opgelucht dat de vakantie 
voorbij is en de juffen en meesters 
beginnen vol frisse moed. Voor zolang 
het duurt.
En als bonus: ook de voetbalvelden 
veranderen straks weer in 
modderpoelen. 
Zaterdagochtenden vol koffie, ranja 
en scheidsrechters die altijd nét de 
verkeerde overtreding zien. Kortom: 
welkom terug in het ritme, welkom 
terug in Fijnaart.

Dennis Palache

Zwitserse roombroodjes € 1,49 per stuk

SMULTOPPERSSMULTOPPERS
 Van woensdag 3 t/m zaterdag 6 september

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487
www.bakkerijsonneveld.nl 

Saucijzenbroodjes 3+1 gratis
+ 7 spaarpunten cadeau

De BON-us die u verdient!
 

Dorpsstraat 17
4751 AH Oud Gastel
0165 - 51 28 51

Bredaseweg 7
4881 DC Zundert
076 - 59 71 700

Korte Kerkstraat 2
4793 EW Fijnaart
0168 - 463 319

Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0165 - 51 28 51

Vertrouwden deskundig zaken doen! Dat leest u op onze website • www.sweere.nl

Een groter team met nóg meer kennis en ervaring

info@carlveeketweewielers.nl

www.carlveeketweewielers.nl

0165 32 60 72
Voor onderhoud en reparatie
van uw fiets.

*Gratis haal en breng service.
*Informeer naar onze voorwaarden.

Maak gebruik van onze

Garage Hollander
APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop
1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl
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Rollz
Rehasense

Vermeiren

e-Ability

Kymco Afi kim
Rollz

Livorno Salotti

Excel Mobility
Excel Mobility Topro

Plaats uw advertentie hier!
advertentie@fijnaartlokaal.nl

LokaalFijnaart
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Colofon
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sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht

Vervolg voorpagina

De zeskamp vindt plaats 
in Oud Gastel en is een 
samenwerking van de Jeugd-
KPJ’s uit Made, Rijsbergen, Oud 
Gastel, Oudenbosch, Gilze, 
Etten, Kruisland en Wouw.

De jeugd en de ‘grote’ KPJ
Het jeugdbestuur bestaat uit 
zes leden. Zij zorgen voor de 
organisatie van de activiteiten 
en vergaderen ongeveer één 
keer in de twee maanden. 
Toch blijkt het vinden van 
voldoende begeleiding soms 
een uitdaging. “Als we met een 
grote groep jeugd weggaan, 
heb je meer nodig dan alleen 
het jeugdbestuur. Dan vragen 
we hulp bij het KPJ-bestuur of 
in de algemene KPJ-app. Maar 
meestal moet je mensen toch 
persoonlijk benaderen,” vertelt 
Femke.

Vanuit de jeugd is er de 
mogelijkheid om door te 
stromen naar de ‘grote’ 
KPJ, maar dat is zeker geen 
must. Van Halum geeft aan: 
“We zijn een groep voor 
plattelandsjongeren, maar er 
zijn er ook genoeg bij die dat 
niet zijn. Het is gewoon erg 
gezellig, maar je merkt wel 
dat niet iedereen doorgaat 
na zijn/haar 16e en dat is ook 
helemaal niet erg.”

Van kampvuur naar 
schuurfeest 
Als gezegd, kan de jeugd na 
het genieten bij het kampvuur 
tijdens het jaarlijkse kamp 
ervoor kiezen om lid te worden 
van KPJ Oudemolen na hun 
16e verjaardag. Zoals de leden 
van de ‘grote’ KPJ betrokken 
zijn bij de jeugdafdeling, 
zo proberen ze andersom 
de jeugd (waar het kan) 
ook te betrekken bij de 16+ 
vereniging. 

Hoewel de jeugd niet 
actief meewerkt aan het 
grote schuurfeest van de 
KPJ, sluiten ze wel aan bij 
de ledenbarbecue die de 
dag erna plaatsvindt. “Uit 
voorzorg laten we de jongeren 
niet meehelpen tijdens het 
opbouwen van het feest zelf, 
dat is gewoon niet handig 
met alle grote machines. Maar 
bij de barbecue horen ze er 
natuurlijk wel bij.”

Het schuurfeest wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 
13 september aan de Oude 
Heijningsedijk 1 en heeft als 
thema ‘Reis door de tijd’. En 
dat wordt, zoals de KPJ het zelf 
omschrijft, een knallend feest: 
“We gaan terug naar vroeger 
en vooruit naar de toekomst.

 Trek je beste outfit aan en 

stap in onze tijdmachine vol 
muziek, gezelligheid en sfeer 
zoals alleen KPJ Oudemolen 
dat kan.” Degenen die dat 
niet willen missen, kunnen 
online een kaartje kopen via 
de facebookpagina van KPJ 
Oudemolen.

Klaar voor de toekomst
De Jeugd-KPJ telt momenteel 
zo’n 25 leden. “Meestal komen 
er tussen de 12 en 20 kinderen 
mee met een uitje. 
Dat is eigenlijk altijd prima 
en heel gezellig.” Het 
lidmaatschap kost 25 euro 
per jaar. Voor activiteiten 
wordt meestal een kleine 
eigen bijdrage gevraagd van 
maximaal tien euro.

Nieuwe leden komen soms 
gewoon aangewaaid. Vaak 
gaat het via-via. “Mond-tot-
mondreclame werkt nog altijd 
erg goed.” lacht Femke.

 Wie lid wil worden, kan 
eenvoudig contact opnemen 
via de Facebookpagina van 
Jeugd-KPJ Oudemolen of 
een mailtje sturen naar 
jeugdkpjoudemolen@hotmail.
com. Op de facebookpagina 
is meer informatie te 
vinden: facebook.com/
jeugdkpjoudemolen

Angela Versluys

Uitslag Fendert kwis
1 De Buurtjes 1		  114
2 Nog eentje dan	 112
3 v.v. Oranje-Blauw '14	 109
3 Kwist heus wel		 109
5 De Borrelnootjes	 108
6 De Nieuwkomers	 107
6 Team Zonder Naam	 107
8 Moerdijk Lokaal	 106
9 De Konijnenberg	 105
9 Buurtvereniging de 
Driehoek		  105
9 Team de Kloetjes	 105
9 Feitjes Frijters		  105
13 Witten het!		  102
13 Team Experience	 102
15 De Noekers		  101
15 De Laatste		  101
17 Fam. Kannekens	 100
17 Wistugijut		  100

17 Kwis um		  100
20 Witte gei't		  99
20 Woonkwartier	 99
20 Pietenbende		  99
20 De Buurtjes 2		 99
24 We gokken het wel	 97
24 De Voorstraat		 97
24 Muziekvereniging de Unie	
			   97
24 Oud Oudemolen	 97
24 Dorpsvereniging
heijningen		  97
24 MarkVliet Notarissen	 97
24 Team Uitgeblust	 97
31 De Fendertsmannen	 96
32 Trapke Af		  95
33 De Achterbuurtjes	 94
34 Lachen, gieren, brullen	
			   92

35 VV de Fendert Dames 30+	
			   91
36 De Prutsers		  90
37 De Kwebbelende 
Kwissertjes		  89
37 De volgende vraag aub	
			   89
39 Quiz t niet		  86
40 FC Slimmeriken	 83
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Met frisse energie de toekomst in
Zwembad De Oester met frisse energie de toekomst in

Zwembad De Oester blijft 
in beweging! Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers, 
betrokken bedrijven en 
gulle sponsors is ons 
zwembad weer een stuk 
moderner, comfortabeler 
én toekomstbestendiger 
geworden.

Zo is het invalidentoilet 
volledig vernieuwd en 
gemoderniseerd. Klusbedrijf 
Richard van Dijk uit 
Fijnaart stak hier geheel 
belangeloos de handen uit de 
mouwen, samen met Hans 
Bevaart, die ook kosteloos 
meehielp. Hun bijdrage 
heeft ervoor gezorgd dat het 
toilet weer fris, praktisch en 
gebruiksvriendelijk is.

Daarnaast is de wachtruimte 
sinds kort heerlijk koel dankzij 
een nieuwe airco, die door 
een anonieme sponsor tegen 

kostprijs is geïnstalleerd. Een 
welkome verbetering voor 
onze bezoekers tijdens warme 
zomerdagen.

Op het gebied van 
duurzaamheid zetten we 
ondertussen flinke stappen. 
Samen met de gemeente 
Moerdijk werken we hard aan 
plannen om het zwembad 
te verduurzamen. Daarbij 
zijn al mooie resultaten 
geboekt: er zijn onlangs 
nieuwe energiezuinige CV-
ketels geplaatst door Bervoets 
Installatie. Deze installatie is 
bovendien voorbereid op een 
toekomstige warmtepomp, 
waardoor we klaar zijn voor 
de volgende stap naar een 
klimaatvriendelijk zwembad.

Een andere grote vooruitgang 
is dat het zwembadwater nu 
wereldwijd te monitoren 
en bij te sturen is. Voor 

ons vrijwillig bestuur en de 
technische dienst, die dit alles 
naast hun gewone banen 
doen, is dit een enorme 
uitkomst. Met één druk op de 
knop kunnen de instellingen 
gecontroleerd en aangepast 
worden – efficiënter en 
gebruiksvriendelijker kan bijna 
niet.

Ook op sportief vlak zijn 
er mooie ontwikkelingen: 
de sponsorovereenkomst 
met Rijk Zwaan is onlangs 
verlengd. Daardoor kunnen 
we de komende tijd nóg meer 
leuke en sportieve initiatieven 
organiseren voor onze 
bezoekers. Daarnaast mochten 
we een prachtig bedrag 
ontvangen van de Lionsclub 
Moerdijk tijdens het jaarlijkse 
“Vaatje Haring Veilen”.

Aan al onze sponsoren zeggen 
wij: dankjewel! Dankzij 

jullie betrokkenheid kunnen 
wij samen blijven bouwen 
aan een sterk, gezellig en 
toekomstbestendig zwembad.

Met al deze verbeteringen 
laten we zien dat Zwembad 
De Oester volop toekomst 
heeft. Dankzij samenwerking, 
inzet en betrokkenheid 
bouwen we verder aan een 
modern, duurzaam en gezellig 
zwembad voor iedereen!

Quote van het bestuur:
"We zijn ontzettend trots op 
de stappen die we met elkaar 
hebben gezet. Dankzij de 
hulp van vrijwilligers, lokale 
bedrijven en sponsoren kunnen 
we ons zwembad steeds verder 
verbeteren en klaarmaken voor 
de toekomst. Samen maken we 
van De Oester een plek waar 
iedereen zich welkom voelt!"

Jacco Huijzers

Lezerspost
iets om over na te denken

Kuddedieren
Pak je 
verantwoordelijkheid

Mensen zijn kuddedieren. 
We maken onderdeel uit 
van allerlei ‘kuddes’: 
familie, werk, sportclub, 
vriendengroepen. En we 
worden door die kuddes 
gevormd. Meestal positief, 

maar soms ook negatief. 
Vaak hebben we dat laatste 
niet eens door. Dan lijkt het 
normaal dat we grappen 
maken over anderen, dat we 
te veel ruimte innemen, of 
dat we beledigende dingen 
zeggen of doen. Dan hebben 
we een andere kudde nodig 
om ons wakker te schudden, 
om onze overtuiging vanuit 
een ander gezichtspunt 
te bekijken. Om tot de 
ontdekking te komen dat 
verandering nodig is.

Zo zou de kudde witte 50+ 
testosteronbommen, die elke 
week een hele pagina lollig 
uitweidt over successen op 
het golfterrein, eens wakker 
geschud moeten worden. 
Is het echt nodig voor jullie 
cluppie om beledigend 
over vrouwen te schrijven? 
Zoals in Fijnaart Lokaal 
week 35? Of denken jullie 
nog steeds dat dat gewoon 
grappig is? Weten jullie dan 
niet dat je zo, misschien wel 
onbewust, meewerkt aan de 
onderdrukking en onveiligheid 

van heel veel vrouwen?

Het is echt niet nodig om je 
mannelijkheid te bewijzen 
met quasi-lollige kroegpraat 
en dat wekelijks door heel 
Fijnaart en omgeving te 
verspreiden. Dat is niet meer 
van deze tijd. Denk na voordat 
je iets opschrijft. Pak je 
verantwoordelijkheid. Doe er 
iets positiefs mee.

Hilde Roemers

Agenda
6, 7, 13 en 14 september 
2025
Kunst en Monumentenroute 
2025

9 september 2025
Chronische ziekte COPD 
bijeenkomst

16 september 2025
Dorpstafel, 19.30 uur De Parel

10 oktober 2025
Dansavond met livemuziek 
'BL3ND', 21.00, Pestalozzihuis 
Heijningen
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Fendert Kwis laat tent 
meezingen met Guus Meeuwis

De buurtjes 1 wint zilveren editie

Buurtjes 1 schreef de zilveren editie van de Fendert Kwis op zijn naam.

Normaal gesproken hoor 
je tijdens de Fendert 
Kwis naast de quizmaster 
slechts krakende hersens 
en onderling gefluister 
over het juiste antwoord. 
Tijdens de zilveren editie 
van woensdagavond 27 
augustus leek de quiz op 
een gegeven moment meer 
op een meezingfestijn. 
Alle 320 quizzers zongen 
mee met de hit ‘Het is een 
nacht (Levensecht)’ van 
Guus Meeuwis. Zelfs toen 
de muziek al was gestopt, 
gingen de deelnemers 
uit volle borst verder. Dit 
moment onderstreepte de 
supergezellige 25e Fendert 
Kwis.

Hoewel de dorpsquiz al sinds 
2000 een vaste waarde is 
tijdens de Fendertse Week, 
neemt de populariteit nog 
altijd toe. Door een andere 
indeling van de feesttent te 
maken, konden maar liefst 
40 teams deelnemen. Een 
record! Dat nam niet weg dat 
toch nog 6 teams teleurgesteld 
moesten worden. De in 
totaal 320 deelnemers 
kregen net als voorgaande 
jaren een combinatie van 
weetvragen, doevragen, rode 
draden en een superronde 
voorgeschoteld.

Waatvragen
De weetvragen gingen over 
Fijnaart en Heijningen, de 
gemeente Moerdijk, sport, de 
bevrijding van 80 jaar geleden 
en speelgoed. Ook kregen 
de deelnemers zangduo’s en 
valuta’s op het grote scherm 
te zien, die zij moesten 
herkennen. Ter gelegenheid 
van de 25e Fendert Kwis 
werden bovendien vragen 

gesteld waarin het getal ‘25’ 
centraal stond. Een bijzonder 
onderdeel was ‘Muziek 
door de tijd heen’. Telkens 
werd een muzieknummer 
gespeeld, waarin een tijd en/
of een dagdeel voorkomen. 
Aan de quizzers de opdracht 
deze te raden. Bij ‘Het is een 
nacht (Levensecht)’ van Guus 
Meeuwis was dat niet zo lastig. 
Een groot deel van de tent 
zong keihard ‘Het is 2 uur ’s 
nachts’, waar de tegenspelers 
dankbaar gebruik van 
maakten.

Wijken, auto’s, F1 en toetsen
Bij de doevragen moesten 
woonwijken uit Fijnaart en 
Heijningen, auto’s uit bekende 
films en tv-series, personen 
uit de Formule 1 en de tekens 
op een toetsenbord herkend 
worden.

Tijdens de rode draden kregen 
de teams dit jaar roomsoesjes 
en peulvruchten geserveerd.
 
Hoofddeksel
De superronde had dit jaar 
een speciaal tintje. Ter 
gelegenheid van de 25e editie 
hadden 15 vrijwilligers een 
hoofddeksel opgezet. Aan de 
deelnemers de opdracht om 
deze te achterhalen. De mijter 
van Sinterklaas, de legerhelm 
en de koksmuts lagen voor 
de hand, maar de kufi en de 
Lakense pet waren een stuk 
lastiger.

De Buurtjes 1
Nadat alle antwoorden 
ingeleverd en door de jury 
beoordeeld waren, kon de 
uitslag worden opgemaakt. 
Twee teams: v.v. Oranje-
Blauw ’14 en Kwist heus wel, 

eindigden samen op de derde 
plaats. De tweede plaats was 
weggelegd voor Nog eentje 
dan. In deze zilveren editie 
ging de zege naar De Buurtjes 
1. De winnaars ontvingen 
de wisselbeker, een leuk 
geldbedrag en een etentje voor 
het gehele team bij De Family. 
Maar ook de andere teams 
gingen met een voldaan gevoel 
naar huis. Op naar volgend 
jaar, naar de 26e Fendert Kwis!

Jan Willen van Bodegom
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8Kunst en monumentenroute 6 t/m 7 en 13 t/m 14 september

De Kunst & Monumenten 
Route was ook in 2024 weer 
een groot succes. Met maar 
liefst 60 kunstenaars verspreid 
over 30 unieke locaties hebben 
bijna 8000 bezoekers de kans 
gekregen om kunst in al haar 
diversiteit te bewonderen, 
midden in het historische 
decor van de gemeente 
Moerdijk.

Dit bevestigt opnieuw dat 
de Kunst & Monumenten 
Route het grootste culturele 
evenement in de gemeente 
blijft, iets waar we met trots 
op kunnen terugkijken. Het 
evenement bood bezoekers 
een unieke combinatie 
van hedendaagse kunst en 
monumentale erfgoedlocaties, 
wat zorgde voor een 
inspirerende en leerzame 
ervaring.De succesvolle 
opkomst en de enthousiaste 
reacties van zowel bezoekers 
als kunstenaars laten zien 
dat deze culturele route 
een belangrijke plaats 
heeft in de gemeenschap. 
De organisatie wil graag 
iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan het succes 
van dit evenement, van de 
kunstenaars en vrijwilligers tot 
de deelnemers en sponsoren. 
Zeker niet vergeten mag 
worden dat de uitstekende 
weersomstandigheden hebben 
meegeholpen aan dit succes.

Met veel enthousiasme zijn 
we alweer bezig met de 20e 
editie in 2025, een mijlpaal die 
we met dezelfde toewijding 
en creativiteit willen vieren. 
We zijn vastberaden om het 
evenement nog groter en 
impactvoller te maken en 
hopen nog meer mensen 
te kunnen inspireren en 
betrekken bij de prachtige 
kunst en monumenten van 
onze regio.
Het thema voor de Open 
Monumenten Dagen 2025 is: 
“Architectonisch Erfgoed”

Fort Sabina opent haar 
poorten voor de Kunstweek. 
Negen dagen lang staat 
het historische fort in het 
teken van kunst, muziek en 
creativiteit onder het motto 
architectonisch erfgoed. 
Bezoekers kunnen genieten 
van exposities, creatieve 
workshops, muziek op 
het terras en bijzondere 
activiteiten voor jong en oud.

Exposities & workshops
Maar liefst 12 kunstenaars 
exposeren hun werk in de 
kazematten en gangen van 
het fort. Wil je weten wie, kijk 
dan op cultuurmoerdijk.nl 
voor alle namen. Daarnaast 
is er een uitgebreid 
workshopprogramma: 
schilderen, beeldhouwen, 
houtskooltekenen en creatieve 
activiteiten voor kinderen. 
Kunstenaars zoals Marianne 
van der Meer-Witte begeleiden 
deelnemers stap voor stap, 
geïnspireerd door de unieke 
omgeving van Fort Sabina.

Hoogtepunten uit het 
programma
Zaterdag 6 september: 
Officiële opening met muziek, 
exposities en workshop 
schilderen.

Zondag 7 september: 
Rondleiding over de te 
renoveren historische 
botenloods.

Woensdag 10 september: 
Schrijver aan het woord Carl 
Weijers, workshops schilderen 
en houtskooltekenen, 
verrassingsmiddag voor 
kinderen én een spectaculaire 
roofvogelshow met Sjobbe 
Voet. *

Vrijdag 12 september: 
Workshops beeldhouwen en 
houtskooltekenen.

Zaterdag 13 september: 
Workshop schilderen, Piets 
Kunstlab voor kids, muziek 
op het terras en rondleiding 

door de aannemer van de 
botenloods.

Zondag 14 september: Slotdag 
met exposities, Piets Kunstlab 
voor kids en muziek op het 
terras

Voor kinderen
Tijdens de weekenden kunnen 
kinderen meedoen aan een 
spannende fotospeurtocht 
door de gangen van het fort. 
Daarnaast zijn er meerdere 
middagen met het Kunstlab 
voor kids, waarin ze op een 
speelse manier kennismaken 
met kunst.

Praktische informatie
Locatie: Fort Sabina, 
Heijningen
Data: 6 t/m 14 september 2025
Openingstijden: dagelijks van 
10.00 – 17.00 uur
Workshops: reserveren kan via 
tickets.hetfortsabina.nl

Toegang: Exposities en muziek 
zijn gratis toegankelijk, 
voor workshops en speciale 
activiteiten geldt een kleine 
bijdrage.

Over Fort Sabina
Fort Sabina is een van de 
grootste forten van de Stelling 
van Willemstad en biedt 
een unieke combinatie van 
geschiedenis, natuur en 
cultuur. Met de Kunstweek 
wordt dit bijzondere erfgoed 
op een nieuwe manier beleefd 
als podium voor kunst en 
ontmoeting.

Gert

Keenesluis te bezichtigen op 
13 en 14 september

Presentatie ontwerp 
picknickplaats
Kariene van Steenoven heeft 
een ontwerp gemaakt voor 
de picknickplaats naast de 
Keenesluis. Ze presenteert 
haar ontwerp zaterdag 13 
september om 11 uur. Een 
tipje van de sluier: podium, 

buitenlocatie, droomplek.

Expositie ‘Stil van het leven; 
met uitzicht op Klundert en de 
Keenesluis’
Laat je meevoeren in een 
verstilde wereld van kleur en 
compositie. In deze bijzondere 
expositie van Jacqueline 
Herrema komen stillevens tot 
leven tegen de achtergrond 
van ons eigen landschap.

Natuurwandeling
Zin om te ontdekken hoe 
mooi de natuur rond de 
Keenesluis is? Ga dan op 12 
of 13 september om 14.00 uur 
gezellig mee met Jeanne en 
Ton, natuurgidsen van IVN 
Dintel- en Marklanden, voor 
een ontspannen wandeling 
vol groen, verhalen en 
verrassingen.

Rabo ClubSupport
Wil jij ook genieten van het 
mooie uitzicht op de Mooie 
Keene? Stem dan ‘Stichting 
Beleef de Keenesluis’ in 
de Rabo ClubSupport 
Stemcampagne. Met iedere 
stem op 'Stichting Beleef de 
Keenesluis' krijgen we geld 
voor de picknickplaats naast 
de Keenesluis.
Ken je iemand die lid is van 
Rabobank West-Brabant 
Noord? Zeg het voort. Alvast 
hartelijk dank!

Kunst & Monumenten Route
Iedereen die de Keenesluis wil 
beleven is welkom!

Datum: zaterdag 13 en zondag 
14 september
Tijd: van 11 tot 17 uur
Adres: Barlaaksedijk 4, 
Standdaarbuiten
Info: www.facebook.com/
Keenesluis
Kosten: gratis

Ineke van de Weijgaert



9Laat je verrassen, maar anders dan in de nacht van 
31 januari op 1 februari 1953

In Nederland bestaat een 
loterij die veel musea 
ondersteunt. De leden van 
die loterij ontvangen een 
kaart waarmee ze gratis 
naar binnen mogen, op 
kosten van de loterij. Veel 
kleine musea ontvangen 
echter niets. In Heijningen 
staat ook een klein museum 
waar je gewoon zonder lid 
van een loterij te zijn naar 
binnen mag.

Het gaat over de 
‘Watersnoodwoning’ aan de 
Veluwestraat 2 in Heijningen, 
die door de Gemeente 
Moerdijk is aangemerkt 
als een ‘gemeentelijk 
monument’ en dankzij 
Stichting Woonkwartier en de 
Gemeente Moerdijk blijft deze 
Zweedse Watersnoodwoning 
voor de toekomst behouden.

Het is maar een klein museum, 
maar er is werkelijk van alles 
te zien, te lezen en mee te 
beleven. We doen een greep 
uit het aanbod, in de hoop dat 
er u zelf eens gaat kijken:
Er is een permanente 
tentoonstelling over de 
stormramp in Heijningen 
en de gehele gemeente 
Moerdijk, heel veel 
foto’s, filmfragmenten en 
dagbladartikelen verwijzen 
naar zondag 1 februari 
1953: de dag waarop het 
allesverwoestende water een 
groot deel van Zuid-Nederland 
teisterde. 

Er zijn indrukwekkende 
verhalen te lezen en 
in de kamer van de 
tentoonstelling over Fijnaart 
en Heijningen is een op schaal 
nagebouwde dorpskern 
te zien en in de vitrines 
verschillende geschonken 
watersnoodserviezen.

In een van de bijgebouwen is 
een huisvrouw te zien die de 
was doet in de jaren 50; de 
slaapkamers van kinderen en 

ouders zijn sfeervol ingericht 
met meubilair uit die tijd, op 
de kinderkamer een originele 
kakstoel van omstreeks 
1900. En bekijk vooral de 
schilderijtjes die er hangen.

Het is aan vrijwilligers van de 
Heemkundige Kring Fijnaart 
en Heijningen te danken dat 
de woning en de bijgebouwen 
zijn teruggebracht in de staat 
waarin deze is geschonken 
door de Zweedse bevolking.

Iedere dinsdag en donderdag 
bent u van harte welkom van 
14:00 uur tot 16:00 uur. Wilt 
u buiten deze tijden of komt 
u met een groep, dan is het 
fijn om apart een afspraak te 
maken.
Scholieren die een werkstuk 
willen maken over de ramp zijn 
ook van harte welkom.

De Stichting
 Watersnoodwoning 
Heijningen is een zelfstandige 
stichting, die afhankelijk is 
van giften en donaties: er 
moet gewoon huur betaald 
worden en ook andere vaste 
lasten worden in rekening 
gebracht. De stichting wordt 
door de Belastingdienst erkent 
als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI): uw gift is 
aftrekbaar.

Maar u kunt zich ook 
aanmelden als vriend 
voor maar €10,00 per jaar, 
door het invullen van een 
formulier op de website 
of een e-mail naar info@
watersnoodwoningmoerdijk.nl
Giften en schenkingen kunnen 
worden overgemaakt op 
IBAN NL27 RABO 0149 461 631 
t.n.v. St. Watersnoodwoning 
Heijningen-Moerdijk.

Op deze manier steunt u 
een uniek project, want 
nergens op de wereld is 
een authentieke Zweedse 
geschenkwoning ingericht 
als museum. De woning heeft 
cultuurhistorische waarde als 
Scandinavische prefab-woning 
en houdt de herinnering 
aan de watersnoodramp 
en de daaropvolgende 
wederopbouw levend.

Bezoek en steun dit museum… 
U hoeft daarvoor geen VIP-
kaart te tonen. U mag gratis 
naar binnen en u krijgt ook nog 
een heerlijke kop koffie, vers 
gezet door de vrijwilligers.

Bronvermelding: flyer 
Watersnoodwoning
Heijningen-Moerdijk

Sjerp Vormeer
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Terugblik Fendertseweek
Vrijdagavond 

Onder het motto "Fendert (en 
omgeving) got talent" was 
het vrijdag weer beregezellig 
met de band Qwark! in de 
feesttent. 

De band bestaat inmiddels 
alweer 20 jaar, maar bruist nog 
steeds van energie. 

Leuke nummers van vroeger 
tot nu kwamen voorbij en 
zetten de meeste bezoekers 
aan tot het maken van 
vloeiende bewegingen op het 
ritme van de muziek. 

Ook Berry den Hollander 
droeg zijn steentje bij door 
enkele nummers te zingen.

Zo kwam de vrijdagavond 
al vroeg op gang, mede 
dankzij enkele bezoekers 
die traditiegetrouw elke 
vrijdagmiddag een borreltje 
drinken. 

Al met al was de 
vrijdagmiddag en -avond 
weer een groot en geslaagd 
onderdeel van de Fendertse 
Week.

Dennis van Dongen

Zaterdag bij de Dorpkerk

Johan Cnossen op de vleugel 
in De Dorpskerk
Ook dit jaar was er, hoewel 
iets minder uitgebreid dan 
voorgaande jaren, op de 
braderiedag van de Fendertse 
week weer het een en ander 
te doen in en rondom De 
Dorpskerk.
Er werd heel wat friet en 
bijbehoren verkocht, koffie 
met gebak, lootjes voor 
de verloting en er waren 
enkele spelletjes voor de 
jeugd, waar overigens ook 
volwassenen graag aan 
meededen. Verder kon de 
kerk bezichtigd worden, was 
er een schilderijenexpositie 

en -verkoop in de kerk, en 
heeft de Fijnaartse pianist 
Johan Cnossen van 14.30u tot 
16.30u een zeer afwisselend 
live concert op de vleugel 
gegeven. De grootste 
aantrekkingskracht ging toch 
wel uit naar de kerktoren die 
beklommen kon worden en 
vanaf waar men een prachtig 
uitzicht had, niet alleen over 
de Voorstraat en de braderie, 
maar tot aan o.a. Bergen 
op Zoom toe. Degenen die 
de toren niet op konden (of 
durfden), konden toch hun 
aandacht (en geld) geven door 
te raden hoe hoog de toren is. 
Er is met al deze activiteiten 
weer een mooi bedrag voor de 
kerk opgehaald.

Susanne Slager

Op de braderie bij Oliver de 
musical

Over een kleine twee maanden 
is het zover, dan voert 
muziekvereniging Oranjevaan 
uit Fijnaart de musical Oliver! 
op. Na successen als Shrek 
en Oorlogswinter is het nu 
tijd om de Victoriaanse tijd 
in te duiken, een tijdperk 
dat zich afspeelde in het 
Verenigd Koninkrijk rond 1850. 
Afgelopen zaterdag kon men 

alvast voorproeven van de 
musical. Letterlijk, want op 
de braderie in Fijnaart stond 
een tafel vol taart en er werd 
spontaan even gezongen en 
gedanst door een groepje uit 
de cast.

Zoals elk jaar is er de 
traditionele Fendertse week 
en de laatste jaren staat 
Oranjevaan hier ook met 
een kraam. Zo ook dit jaar. 
Onderaan de voet van de dijk, 
op de Voorstraat, naast de 
Heemkundige kring Fijnaart 
en Heijningen, kon men 
genieten van heel wat lekkers 
dat zelf gebakken was door 
de deelnemers van Oliver!. 
Zo was er cake, boterkoek, 
snoep en taart. Castleden, 
gehuld in koksmutsen en 
schorten, zorgden ervoor dat 
alle voorbijgangers iets lekkers 
hadden voor bij de koffie.
Naast al dat lekkers waren er 
ook flyers om uitgedeeld te 
worden. Flyers waarop staat 
waar en wanneer de musical 
te zien is. Deze werden veelal 
uitgedeeld door een aantal 
kinderen dat in de voorstelling 
de bende en de weeskinderen 
zal spelen. Waar ze in de show 
echte boeven zijn, waren ze 
zaterdag erg lief en stonden 
ze iedereen netjes te woord 

en gaven ze iedereen een 
flyer. Of ja, erg lief… af en toe 
waren ze toch nog een beetje 
ondeugend en stopten ze 
stiekem flyers in een paar open 
tassen, in een van de tractoren 
die op de dijk stonden, en 
belandden er ook een paar bij 
andere kramen op de braderie. 
Naast het uitdelen van flyers 
hebben de paar kinderen 
die er waren ook een stukje 
gezongen en gedanst. Later 
ook met een paar volwassenen 
van de cast. Op deze manier 
heeft iedereen een mooie 
voorproef kunnen krijgen van 
wat ze zullen zien in De Parel in 
oktober.
Want wanneer is de 
voorstelling eigenlijk?
Deze is te zien op vrijdag 17, 
zaterdag 18 en zondag 19 
oktober in de sporthal van 
De Parel. Kaartjes zijn nog te 
koop en die kun je nog steeds 
scoren. Doe dat dus snel, want 
deze show wil je echt niet 
missen!

Daphne Haverkamp
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Het hoekje van de natuurliefhebber
Aflevering 179

De paardenbijter 
libel
(Aeshna mixta)

De paardenbijter libel behoort tot de 
familie van de glazenmakers. Beetje rare 
naam voor een van de mooiste libellen 
soort, die in Nederland voorkomt. 
Groot raadsel waarom ze paardenbijter 
genoemd zijn, want paardenbijten doen 
ze beslist niet.  Ze vliegen van juni tot 
eind september, wat ze nodig hebben is 
zuiver stilstaand of zacht lopend water. 
Ze hebben zwarte en blauwe strepen, op 
hun stevige lijf. De paardenbijter is een 
grote en echte libel. 

Want we hebben twee groepen: de 
juffers die zijn herkenbaar aan hun 
dunne lijf en karakteristiek ze dragen 
hun vleugels strak langs hun lichaam als 
ze zitten. En de echte libellen die hebben 
een stevig lichaam en als ze zitten 
houden ze hun vleugels wijd open.

Ze leven van insecten en vaak  zoeken ze 
die in de buurt van runderen en paarden 
, daardoor dacht men vroeger dat ze in 
de paarden beten. Maar het ging hem 
gewoon om de insecten en ze bijten 
absoluut geen paarden.

Doordat de kwaliteit van het water, fel is 
verbeterd. Zijn er ook terug meer libellen 
en al doet de mooie grote paardenbijter 
libel het beter, en is de soort niet in 
gevaar ze staan toch nog steeds op de 
rode lijst.

Langs de waterkant heb je het meeste 
kans om ze te zien. Om er een te 
fotograferen kan je beter van op enige 
afstand kijken waar er een gaat zitten. En 
naar dit plaatsje ga je zo traag mogelijk 
naartoe. 

Je zet U rustig neer op een stoeltje, de 
camera op statief. Je stelt de camera 
instellingen goed in. op het plaatsje 
waar de libel gaat zitten. En dan 
maar geduldig hopen dat de mooie 
paardenbijter komt poseren op zijn /haar 
plaatsje.

Ik heb de foto gemaakt in natuurgebied 
de Zevenhuizerplas in Zevenhuizen.  Een 
paardenbijter In de vlucht nog wel. Dat 
vraagt nog om extra geduld, maar als dat 
lukt is het libellefeest compleet.

Alois 

H. Jacobus de Meerdere
Molenstraat 26 Fijnaart
T. 0168-462345
E. pkwest@immanuelparochie.eu
I. www.immanuel-parochie.eu
Coördinator: Marja van Meel, 
T. 0168-323218

Donderdag 04 september 10:00 uur 
Eucharistieviering.
Voorganger M. Prasing- pastoor
Na de zegening is er weer een gezellig 
samen zijn met koffie en thee.

Zondag 07 september 09:30 uur 
Eucharistieviering.
Voorganger P. de Rooij- priester 
emeritus. Cantor Rubin. Collecte
1ste eigen parochie. 2de Caritas 
Weeshuis in Malawi.
Misintenties Cees en Lies van 
Merrienboer-Korst.
Na de zegening is er weer een gezellig 
samen zijn met koffie en thee.

De Dorpskerk
Kerkring 1 Fijnaart

De Ontmoetingskerk
Wilhelminastraat 64 Fijnaart
E. Info@pknfijnaart.nl
I. www.pknfijnaart.nl
Scribaat: Edward & Geerte Goudriaan
E.scriba@pknfijnaart.nl
I. 06-22393939, 06-48421296

Kerkdienst - De Dorpskerk - 7 september 
2025 10.00 uur - Ds. R. Schep uit 
Rotterdam gaat voor in de startzondag.

Tijdens deze dienst gaan we van start 
met het nieuwe jaarthema van PKN. 
‘Kijk! Gods Geest verrast!’
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www.uitvaartleeuw.nl
0168-462230

- persoonlijk, betrokken en ervaren
- alle facetten in eigen beheer
- Rouwcentrum Leeuw Zevenbergen  
  of mortuarium Fijnaart.
- ook thuisopbaring mogelijk
- online kostenmeter

Omdat het leven soms 
even stil staat...

Wilhelminastraat 64A, Fĳnaart 
Vestkant 2, Klundert

06 23 42 79 30
www.omzienuitvaart.nl

Afscheid nemen in alle rust
Zorgzaam
Eigentĳds
Met aandacht, tĳd en rust
Rouwhuiskamer met eigen sleutel
voor nabestaanden

Janita, Lonneke en Daphne

Familieberichten

Uitvaartzorg Leeuw

  

  
         

Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn wij dankbaar. 

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat zij voor ons heeft betekend, 
nemen wij afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder.

Teuntje van Laarhoven - Rijndorp 
                   * 13 juli 1927                                                         † 24 augustus 2025

Weduwe van Bas van Laarhoven

     
     Cees † en Laura †        
     Ina †
     Ina en Wil     
        Agatha en Piet     
       Ger en Monique      
     Jannie †        
     Thea en John
     Kleinkinderen en achterkleinkinderen

     T. Vogelaar - van Laarhoven
     Oude Heijningsedijk 38
     4794 AL  Heijningen

     Het afscheid en de crematie hebben in besloten kring plaatsgevonden.   
      
         
           
        

 
   

  
 

 
        

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles 

wat ze ons heeft gegeven, nemen wij afscheid 

van mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder, 

schoonmoeder en trotse oma

Annie Reijnders - Roozen

* 24 maart 1942  † 28 augustus 2025

Henk

Robert & Cindy

   Mick & Feli

   Bo & Carlo

Conny & Ad

   Gijs & Evi

   Stein

Vrouwe Jacobstraat 7

4793 CN  Fijnaart
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Steun Oliver! en stem op Oranjevaan
Rabo Clubsupport

Het was deze zomer 135 jaar geleden 
dat Muziekvereniging Oranjevaan 
in Fijnaart werd opgericht. Het 
harmonieorkest legt zich de laatste 
jaren met een talentvolle cast steeds 
meer toe op grootschalige producties. 
Sister Act, Ciske de Rat, Oorlogswinter 
en vorig jaar Shrek waren stuk voor 
stuk enorme publiekstrekkers. Op 
17, 18 en 19 oktober kan jong en oud 
genieten van de klassieker Oliver! de 
Musical.

Het opvoeren van een musical is een 
kostbare aangelegenheid. Allereerst moet 
de sporthal van De Parel omgebouwd 
worden tot een ware theaterzaal, 
compleet met zittribune, decors en 
volop techniek. Maar de shows moeten 
ook goed uitgelicht en de muzikanten, 
zangers en acteurs goed uitversterkt 
worden. De kosten zijn zo hoog, dat alleen 
de inkomsten van entreekaartjes niet 
voldoende zijn. Sponsoren, subsidies en 
fondsen zijn bittere noodzaak. Daarom 
is een bijdrage van de Rabo ClubSupport 
hard nodig om de voorstellingen te 
realiseren.

Stemmen op Rabo ClubSupport
Iedereen die bankiert bij Rabobank West-
Brabant Noord kan ons steunen door van 
1 tot en met 23 september te stemmen 
op Muziekvereniging Oranjevaan. Het 
kost u niets, u hoeft alleen uw stem uit te 
brengen op ons. Bovendien kunt u ook 
nog op twee andere clubs of verenigingen 
stemmen. Ga naar de Rabo App of kijk op 
www.raboclubsupport.nl
Namens alle honderd deelnemers: 
bedankt!

Een tijdloos verhaal
Oliver! is een iconische musical gebaseerd 
op het beroemde boek van Charles 
Dickens. Het verhaal volgt de jonge wees 
Oliver Twist, die ontsnapt uit de ellendige 
omstandigheden van het werkhuis in 
London. Bij zijn ontsnapping komt hij in 
een wereld van misdaad terecht, waar hij 
in aanraking komt met de charismatische, 
maar corrupte Fagin en zijn bende 
jonge dieven. Tijdens zijn avonturen 
ontmoet Oliver zowel wreedheid als 
vriendelijkheid, en leert hij wat het 
betekent om ergens bij te horen en geliefd 
te worden.De musical bevat enkele van de 
meest geliefde en beroemde nummers, 
zoals Tafels vol taart, Kom er maar bij en 
Pikken wat je pakken kan Deze melodieën 
brengen de emotie en kracht van het 
verhaal over. Het thema van Oliver! draait 

om armoede, overleven en de zoektocht 
naar een gezin. Het is een ontroerend 
verhaal dat het hart raakt en dat nog 
steeds mensen van alle leeftijden weet te 
inspireren met zijn boodschap van hoop 
en doorzettingsvermogen.
Oliver! combineert humor en tragedie 
op meesterlijke wijze, en laat zien hoe 
zelfs in de zwaarste omstandigheden er 
altijd ruimte is voor menselijkheid en 
compassie. De musical brengt de donkere 
kanten van de victoriaanse samenleving 
tot leven, maar biedt tegelijkertijd ook een 
sprankje licht in de personages die Oliver 
helpen.

Oliver! de Musical, vrijdag 17, zaterdag 

18 en zondag 19 oktober in De Parel in 
Fijnaart. Kaarten: oliver.oranjevaan.nl

Muziekvereniging Oranjevaan
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Swingende ode aan Stevie Wonder in De Borgh
Voice Over brengt tijdloze hits op Zondag 26 Oktober

Michael Gornia

Op zondag 26 oktober 
2025 (14.00 – 17.00 uur) 
verandert De Borgh in een 
bruisend muzikaal podium. 
Vocal group Voice Over 
neemt het publiek mee op 
reis door de tijdloze songs 
van Stevie Wonder, begeleid 
door een spetterend live-
combo.

Stevie Wonder is een 
fenomeen. Vanaf jonge 
leeftijd bouwde hij een 
ongeëvenaarde carrière op, 
als zanger én als songwriter. 
Zijn nummers ademen groove 
en melodie, maar dragen 
ook een boodschap: hoop, 
liefde, vrede, en de strijd tegen 
onrecht.

Muzikale rijkdom

Voice Over, opgericht in 2009, 
groeide van een ensemble 
binnen een popkoor uit tot 
een vocal group met nationale 
allure. Onder leiding van Polle 
Dujardin, met Leo Lansbergen 
(percussie) en Dennis Deijker 
(gitaar), brengt het combo 
samen met de zangers een 
afwisselend programma. 
Naast vocale hoogtepunten 
zorgen ook instrumentale 
intermezzo’s voor een 
swingend spektakel.

Deel van jubileum De Borgh
De voorstelling maakt deel 
uit van de festiviteiten rond 
het 20-jarig bestaan van De 
Borgh. Bezoekers kunnen hun 
muzikale middag combineren 
met een culinaire beleving: 
een high-wine of high-beer 

arrangement, volledig 
verzorgd door De Borgh. 
Daarmee wordt dit een middag 
vol muziek én genieten.

De stem van protest en 
vreugde
Het repertoire toont beide 
kanten van Stevie Wonder. 
Nummers als Higher 
Ground, Pastime Paradise en 
Superstition benadrukken 
zijn sociale betrokkenheid 
en proteststem. Tegelijkertijd 
brengen hits als Isn’t She 
Lovely, Signed, Sealed, 
Delivered en Superwoman de 
blijdschap, hoop en liefde van 
de jaren ’70 tot leven.

Ode aan een groot artiest
Voice Over en het combo 
zorgen samen voor een 

meeslepende show vol 
soul, passie en energie. Een 
onvergetelijke ode aan een 
van de grootste artiesten aller 
tijden.

Tickets & arrangementen
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de website van De Borgh. 
Maak de middag compleet met 
een high-wine of high-beer 
arrangement en beleef een 
zondag vol muziek, smaak en 
sfeer.

Merel Vermunt
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POLLEKE EN PELLEKE OP DE KERMIS IN 
HET DORP (1)
Door Piet Hendrikx

Op een dag zitten reus Jan en 
zijn Marie samen met Polleke 
en Pelleke lekker koffie te 
drinken. De twee kaboutertjes 
zitten boven op de tafel aan 
hun eigen tafeltje. Dat is 
gezellig zo. Reus Jan zegt: "Ik 
heb vanmorgen in de krant 
gelezen dat het kermis is in het 
dorp.”

“Wacht even Jan”, roepen de 
kabouters. “Zeg jij Kermis, en 
verder zeg jij niks daar over? 
Zullen we daar eens gaan 
kijken?" De kabouters kijken 
met grote ogen naar Marie en 
daarna naar reus Jan.
Marie moet meteen lachen en 
zegt: “Ja joh, we gaan lekker 
kijken vandaag!”

“Joepieieie!”, roepen de twee 
mannetjes. “Wij gaan naar 
de Kermis! Wij gaan naar de 

Kermis!
Jaaaaa, fijn, lekker in de 
draaimolen en de zweefmolen. 
Gaan we meteen Jan?" 
vragen de kabouters. Jan en 
zijn vrouw Marie vinden het 
natuurlijk ook leuk en zo gaan 
ze op pad. Ze gaan te voet, 
want het dorp is vlakbij. Na 
een tijdje zijn ze op de kermis.

Ze zien meteen al een 
reuzenrad. "Tjee, dan kun je 
wel ver kijken", zegt Polleke. 
De kabouters zitten weer bij 
Jan in zijn jaszak wanneer ze 
over het kermisterrein lopen 

en kijken hun ogen uit. Ze 
komen bij de draaimolen en 
Polleke en Pelleke mogen erin. 
Je snapt wel dat de kabouters 
veel te klein zijn om in zo'n 
auto achter het stuur te zitten. 
Ze worden allebei op een 
houten paard gezet en draaien 
veel rondjes achter elkaar. Dan 
gaan ze verder. 

Ze lopen langs de snoeptent, 
maar Marie zegt: "Nee jongens, 
die snoepjes kopen we wel, 
maar niet meteen, dat doen we 
straks pas hoor. Anders moet ik 
alles meedragen."
Als ze bij het grote reuzenrad 
zijn gaan Polleke en Pelleke 
met reus Jan en zijn vrouw 
erin. 

De reus en zijn vrouw zitten 
op het bankje met ieder een 
kaboutertje op hun schoot. 
Dan gaan ze omhoog. Hoger en 
hoger. Ze zitten mooi stil hoor, 
want het is best eng zo hoog. 
Reus Jan zegt: "Kijk eens, je 
kunt ons huis zien daar in de 
verte." De mannetjes kijken en 
ja hoor. Je ziet een groot bos, 
met aan de rand een huisje 
met een schuur. 

"Goh Jan dat lijkt zo wèl klein", 
zegt Pelleke.
"Jazeker, maar dat komt 
omdat alles zo ver weg is. 
Als wij een vliegtuig in de lucht 
zien lijkt hij ook zo klein, maar 
dat is hij niet. Dat komt alleen 
maar door de afstand.
Ze draaien weer verder en 
komen zo weer beneden. 

Daarna gaan ze weer naar 
boven en kijken uit over het 
dorp. Ze zien de kerk, het 
vroegere gemeentehuis en de 
school. Ook zien ze allemaal 
kleine huisjes. Weer beneden 
gekomen stappen ze uit en 
gaan naar de botsau¬to's. 

Jan koopt een penning en 
stapt in een autootje. Hij 
kan er maar net in met zijn 
lange benen. Het is net of hij 
opgevouwen zit. Polleke en 

Pelleke zitten bij hem in zijn 
jaszak. Ze kunnen zo over de 
zijkant heen kijken. Ze gieren 
van de pret. Alle andere auto's 
botsen.

De auto van Jan is zo zwaar, 
omdat Jan zelf zo groot is, 
en als ze botsen, maken de 
andere auto's een veel grotere 
smak.

De vrouw van de reus staat aan 
de kant. De botsauto's vindt 
ze maar eng. Maar Polleke en 
Pelleke niet hoor. Die vinden 
het jammer dat het tijd is, want 
dan moeten ze er weer uit.

Ze komen voorbij een 
ballonnentent en de meneer 
die er bij staat roept heel hard: 
"Echte gasballonnen mensen, 
koop hier geen gewone 
luchtballonnen, maar echte 
gasballonnen! Leuk voor de 
kinderen! Ballonnen te koop! 
Echte gasballonnen!"

"O, Jan mogen wij een 
ballon?" vraagt Polleke.
Marie  zegt: "Ja ja, en wij jullie 
kwijt raken zeker. Als jullie een 
gasballon vast houden ga je zo 
mee omhoog en je vliegt heel 
hoog de lucht in."

Pelleke zegt: "Ja maar we 
houden hem hier dan niet vast, 
maar we spelen er thuis mee. 
Binnen in de kamer, dat is toch 
niet gevaarlijk?"
"Nou vooruit dan", zegt Jan. 
“Maar ik houd ze vast tot we 
thuis zijn." 
"Joepieieie", roepen de twee 
mannetjes blij. 

Er wordt een grote gele ballon 
uitgezocht voor samen. Dan 
lopen ze verder over de kermis, 
maar Polleke en Pelleke 
moeten steeds naar de ballon 
kijken. Stiekem willen ze al 
thuis zijn.

Ze gaan langs de schiettent en 
de tent van het ballen gooien. 
Jan doet mee. 

Hij gooit natuurlijk weer veel 
te hard met zijn reuzen armen. 
De blikken gaan er allemaal 
af, maar ze zijn helemaal 
ingedeukt en krom door de 
harde knallen. 

Polleke en Pelleke kunnen 
hier niet mee doen. Ze zijn 
te klein. Ze gaan weer gauw 
verder, want de meneer van 
het blikken gooien kijkt niet 
blij. Hoe komt dat nou toch 
denk je? 

Natuurlijk mogen ze even 
later wel touwtje trekken. Ze 
hebben ieder een geweertje. 
Na nog even rondlopen en 
langs de snoeptent, gaan ze 
naar huis. 

Thuis gekomen krijgen Polleke 
en Pelleke hun ballon. Ze 
pakken het touwtje vast, maar 
de ballon is best sterk en dan 
stijgen ze samen op, tot het 
plafond.

“Oooo, Jan, we zitten boven 
in de kamer, kom eens gauw, 
anders vallen we, we hangen 
aan de ballon!”
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Mandarijnen
Net 1 kilo

Alle HAK groenteconserven
M.u.v. Multiverpakkingen

Alle Magnum
M.u.v. Magnum bonbons en losse ijsjes

Lipton
Alle flessen à 1,5 liter

Aardappelen
Zak 2,5 of 3 kilo

1.29752

*Bij aanschaf van 1 product ontvang je 1 extra product gratis. Alle combinaties mogelijk. 
Let op: per combinatie kan de totaalprijs verschillen. 
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DRIESEN, Fijnaart, Kadedijk 120

Elke week staat er in ons lokale krantje een 
‘Fijnaart Interview’. Dit zijn persoonlijke-, 
bedrijfs- en verenigingsinterviews. 

Heb jij interesse om ook 
een keer in de Fijnaart 
Lokaal te staan met 
jouw bedrijf, vereniging 
of alleen? 

Stuur dan een mailtje naar 
interview@fijnaartlokaal.nl
en vul de vragenlijst in! 

Doe jij ook mee?


